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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag    10 augustus  2025 om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: ds.     Marina van der Zwaag 
Ouderling: mw.   Lysbeth Strating 
Diaken: dhr.   Jan Kleinjan 
Organist: dhr.   Dhr. Edu de Goffau 
Koster: mw.   Ann Tuynman 
Videoteam: dhr.   Cees van der Zwaag 
 
 
Deze zondag is er viering van het heilig avondmaal 
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VOORBEREIDING 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 
Aanvangslied  221: 1 en 2 
 

1  Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
Bemoediging en groet: 
V: Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: Die zijn Zoon Jezus onder ons heeft laten wonen 
A: DIE ONS LAAT GAAN OP DE ADEM VAN ZIJN GEEST EN 
    ENTHOUSIAST MAAKT 
V: Deze God groet ons met zijn liefde en goedheid 
    en geeft vrede voor de wereld 
A: AMEN. 
 
Kyriegebed:   We kijken naar een schilderij 
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Glorialied   Psalm 68: 7 
 

7  God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

  
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen:    Lied  221: 3 
 

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Voor de kinderen 

 

Eerste schriftlezing  Habakuk 1:  1 t/m 7,   12 t/m 14,   2: 1 t/m 5                          

door de lector (NBV21) 
 

1 Profetie; het visioen dat de profeet Habakuk zag. 
2  Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen 
en luistert U niet, 
moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen 
en brengt U geen redding? 
3  Waarom toont U mij dit onheil 
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en ziet U deze ellende aan? 
Ik zie slechts verwoesting en geweld, 
opkomende twist en groeiende tweedracht. 
4  De wet wordt ondermijnd, 
het recht krijgt niet langer zijn loop, 
de wettelozen verdringen de rechtvaardigen, 
het recht wordt verdraaid. 
5  Kijk naar de volken, let goed op, 
jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd! 
Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, 
iets zo uitzonderlijks 
dat je het niet zult geloven 
als het je wordt verteld. 
6  Ik laat de Chaldeeën komen, 
dat grimmige, onstuimige volk, 
dat de hele aarde doorkruist 
om andermans woonplaatsen te bezetten. 
7 Geducht en gevreesd is het, 
het stelt zijn eigen wet, 
vertrouwt op eigen macht. 
12 Bent U, HEER, niet altijd mijn God, mijn Heilige geweest? 
Wij zullen toch niet sterven? 
Om het vonnis te voltrekken, HEER, 
hebt U de Chaldeeër opgeroepen, 
U hebt hem ertoe bestemd, o rots, 
om ons te straffen. 
13  Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, 
de ellende te kunnen verdragen. 
Waarom dan verdraagt U deze trouwelozen, 
zwijgt U, nu de wetteloze verslindt 
wie rechtvaardiger is dan hij? 
14  Als vissen in de zee maakt U de mensen, 
als kruipende dieren zonder leider. 
1 Ik ga staan op mijn wachttoren, 
betrek mijn post op het bolwerk, 
kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen, 
wat Hij mij antwoordt op mijn verwijt. 
2  Dit was het antwoord van de HEER. 
Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, 
zodat het in een oogopslag te lezen is. 
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3 Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, 
het getuigt ervan, het liegt niet. 
Ook al is het nog niet vervuld, 
wacht maar, het komt zeker, 
het zal niet uitblijven. 
4  Wie niet oprecht is kwijnt weg, 
maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. 
5  Zo bedrieglijk als de wijn is, 
zo hoogmoedig is deze man, 
maar hij zal zijn doel niet bereiken. 
Net als het dodenrijk spert hij zijn keelgat open, 
net als de dood raakt ook hij niet verzadigd. 
Hij verzamelt alle volken om zich heen, 
haalt alle naties naar zich toe. 
 
Zingen   Psalm  77:  1 en 3 
 

1  Roepend om gehoor te vinden, 

om bij God gehoor te vinden, 

roep en smeek ik onverpoosd, 

maar mijn ziel blijft ongetroost. 

Nu de druk mij overmande, 

hef ik tot de Heer mijn handen, 

maar ’t gedenken is mij pijn, 

nu ik zonder God moet zijn. 

 

3  Zou de Heer zijn volk verstoten? 

Heeft de toorn zijn hart gesloten? 

Is zijn gunst voorgoed voorbij? 

Blijft niet wat Hij eenmaal zei? 

Kan God zijn gena vergeten? 

Heb ik steeds vergeefs geweten, 

dat des Allerhoogsten kracht 

stand houdt tot het laatst geslacht? 

 
Tweede schriftlezing    Habakuk 3: 1 t/m 4,  16 t/m 19    door de lector (NBV21) 
 

1 Een gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. 
2 HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. 
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Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag. 
Breng het in deze tijd tot stand, 
maak het in deze tijd bekend, 
maar toon in het tumult uw mededogen. 
3  God komt uit Teman, 
de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela  
Zijn glorie straalt aan de hemel, 
de aarde is vol van zijn roem. 
4 Schittering is er als zonlicht, 
stralen komen uit zijn hand, 
waarin zijn kracht verborgen is. 
16  Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, 
ik vernam het en mijn lippen trilden. 
Mijn botten werden aangevreten, 
ik stond te trillen op mijn benen, 
wachtend op de dag van onheil, 
die komt voor het volk dat ons aanviel. 
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining – 
18  toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 
19  God, de HEER, is mijn kracht, 
Hij maakt mijn voeten snel als hinden, 
Hij laat mij over toppen van bergen gaan. 
 
Zingen   Lied  910:  1 en 4 
 

1  Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is ’t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons ’t goede doen, 

Hij geeft na donkere regen 

een mild en klaar seizoen. 
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4  Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel  
 
Zingen   Lied  767:  1, 2, 3, 4 en 5 
 

1  De toekomst van de Heer is daar 

en voor zijn voeten uit 

gaan vrede en rechtvaardigheid 

als bruidegom en bruid. 

 

2  De trouw zal bloeien als een roos 

en zie, gerechtigheid 

zal uit de hemel moeiteloos 

neerdalen in de tijd. 

 

3  Voorwaar, het heil is nu nabij, 

uw goedertierenheid. 

En vol verwachting zingen wij: 

God roept de vrede uit! 

 

4  Sta op, o God, en maak het waar 

wat heel uw kerk bezingt: 

dat heel uw schepping weer ontwaakt 

uit haar betovering. 
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5  Want groot zijt Gij en daden groot 

zijn door uw hand gedaan; 

het graan ontkiemt ternauwernood, 

het sterft om op te staan. 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
  
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten  
Tijdens de collecte zingen we het Taizélied “Ubi Caritas”  (568-A) 
 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

  1e collecte voor  KIA zomerzending (L) 
  2e collecte voor  Diaconie 
  3e collecte voor  Onderhoud kerken 
 

 
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
Zingen  Lied  385:  1, 2, 3 en 4 
 

1  De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

Wij mogen komen eten 

en niemand wordt vergeten. 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

 

2  Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven, 

door God is het gegeven. 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 

en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 
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3  De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar wordt de wijn geschonken 

en mondjesmaat gedronken. 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar vinden wij vrede, in overvloed. 

 

4  Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 

Hier durven wij te dromen 

dat alles goed zal komen. 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 
Nodiging: 
Brood dat leven geeft en de vrucht van de wijnstok, die het hart verheugt, in 
deze tekenen wil de Heer met ons zijn. Wij mogen delen in zijn overvloed. 
 
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
V: Verheft uw hart 
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
Tafelgebed: 
V: God van Abraham, Izaäk en Jakob, U die uw volk hebt geleid uit Egypte, God 
van bewogenheid, God van beweging, U die verborgen bent, en tegelijk 
aanwezig. U die ons kent, wij, het werk van Uw handen; mensen van hoop en 
vrees, glorie, mislukking, mensen op weg naar het land van belofte, aarzelend 
gaande met vallen en opstaan. U die van ver met uw Woord ons nabijkomt, U 
die ons voorgaat, de God die er zijn zal, vertroostend, belovend, vol van 
waarheid, gerechtigheid, wijsheid en vrede. Samen met engelen, machten en 
krachten, doden en levenden, boven, beneden, stemmen wij in met de lof, U 
gebracht, roepen U aan en zingen U toe: 
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A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V: U zij de glorie om Jezus Messias, licht uit de hoge, aan mensen verschenen, 
zon van liefde over de wereld. Alle gerechtigheid heeft Hij vervuld, wet en 
profeten ten volle doen gelden, om aan de wereld Zijn toekomst te geven. Hij 
die als meester de minste gediend heeft, Hij die als koning het kruis heeft 
gedragen, blinkende morgenster, wortel van David, Hij die de weg is, de 
waarheid en het leven. 
 
Die op de avond voordat Hij ging sterven, nacht van verloochening, nacht van 
verraad, met zijn leerlingen maaltijd gehouden heeft voor zijn vrienden het 
brood heeft gebroken, terwijl Hij zei: 
 Neemt, eet, want dit is mijn lichaam, doet dit tot mijn gedachtenis. 
 
Zo ook de beker, die rondging bij allen, die Hij betekenis gaf met de woorden: 
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit tot mijn  gedachtenis. 
 
A:  
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V: Koning der wereld, wij roepen: hoe lang nog alle verbijstering, vrees en 
verdriet, honger en onrecht, vernedering, eenzaamheid, dood en verderf? 
Waak op voor allen die mateloos lijden, alle gemartelden, alle verminkten, alle 
getuigen van waarheid en recht, allen wier naam staat gegrift in uw hand! 
 
A: REDDER DER WERELD, KOM ONS BEVRIJDEN, U ONZE HOOP, ONZE 
TOEKOMSTVERWACHTING. 
 
V: Zend dan, o God, uw Geest in ons midden, brand uit ons weg alle haat en 
geweld, maak ons tot mensen met een nieuwe verwachting. Wil het gezicht 
van de aarde vernieuwen, oorlogen smoren, verdrukking verbreken, opdat uw 
Koninkrijk kome met kracht, en alle dingen voltooid zullen worden. 
 
A: REDDER DER WERELD, KOM ONS BEVRIJDEN, U ONZE HOOP, ONZE 
TOEKOMSTVERWACHTING. 
 
V: Zoals dit brood was verstrooid op de velden en is geoogst en gebundeld tot 
één, koren, verzameld tot voedsel voor velen, breng zo uw volk in het Rijk van 
uw vrede, haal hen van heinde en verre bijeen, breng hen bijeen uit de grote 
verstrooiing, samen met allen die roepen tot U. 
 
V: Bidden we samen het gebed dat Jezus ons leerde: 
 
A:  Onze vader die in de hemelen zijt... 
 
V:  Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn. 
 
Wij vormen een kring vanaf de Avondmaalstafel 
 
Vredegroet 
 
Zingen: (melodie Lied 420) 3x 
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Uitdelingswoorden: 
V: Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
    Neemt, eet, gedenkt en gelooft. 
 
Tijdens de rondgang van brood luisteren we naar orgelmuziek 
 
V: Het bloed van Christus, vrucht van de wijnstok. 
    Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft. 
 
Tijdens de rondgang van wijn en druivensap luisteren we naar orgelmuziek 
 
Dankgebed na de maaltijd 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied  1014:  1, 3 en 5 
 

1  Geef vrede door van hand tot hand, 

je moet die schat bewaren; 

bescherm haar als een tere vlam, 

behoed haar voor gevaren. 

 

3  Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 

kijk ieder mens met warmte aan, 

zo kunnen breuken helen. 
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5  Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen. 

 
Zegen, gezongen Amen 

 
 
 
 
 

 
MEDEDELINGEN 

Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  17 augustus  2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In 
deze dienst gaat  dr.  M. van der Veer  voor. 
 
Vacatures kerkenraad 

De Kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen, dat dhr.  Henk Moerenhout 

wordt voorgedragen  voor de functie van voorzitter van de kerkenraad. 

Indien er geen bezwaren worden ingediend (uiterlijk 16 augustus), zal  

bevestiging plaatsvinden op zondag 31 augustus. 

Op deze dag nemen we ook afscheid van vertrekkende ambtsdrager         

Martin Vooijs  

Het afscheid van vertrekkend ambtsdrager Bernard Klazema zal op een later 

moment plaats vinden 

Er zijn nog vacatures van kerkrentmeester en van scriba 

 
 7 september 2025 Inspirerende ontmoeting! 
Op deze eerste zondag van het nieuwe seizoen nodigen wij u uit voor 
een inspirerende dag vol ontmoeting en bezinning. 
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We beginnen met een meditatief moment. Daarna een creatief fotospel. Voor 
de kinderen is er een knutselactiviteit. 
We sluiten af met rond de kerk een gezellige lunchmarkt met kraampjes vol 
lekkers. Proef, ontmoet en geniet samen! 
Van harte welkom – reserveer nu alvast deze datum in uw agenda! 

 

Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
 

mailto:pghnv@gmail.com

